vanden abbeele

Alles wacht
op ons



Inhoud

Wij schrijven verhalen met onze ogen
Alles wacht op ons

Wij zijn de tijd

Later

Alles is herinnering en toekomst
Alles is tijdig tijdloos

Heimwee naar vervulling

Liefst wil ik sterven

Deze dag is een eeuwig heden
Ware er niet

Weerloos overgeleverd

In onzichtbare omzichtigheid
Gelukkig neergeplant bij elkaar
Niet wij leven de tijd

De stilte nevelt

Eris een plek

We kunnen altijd blijven geloven
Als gesprokkeld vuur zijn we

Jij blijft altijd

Warm en weerloos

Naamloos en onderhuids

We liggen naast elkaar

Ik moet je nog bekennen

Verder niets

Te weten dat zoiets bestaat

o oo N o
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Een open heldere ruimte te zijn

Tijdloos

Wie weet nog?

Ze fluisteren

De liefde is schatplichtig
In de diepte van mijn zijn
Soms voor even

Alles gaat eindeloos zijn weg
Ik bewaar

Ontroering voor altijd

Ik ben de bevoorrechte
Als een gewijde nacht
Afdalen naar de troost
Wie kan ontkennen

In de tijd

Je geurt naar tegenwoordigheid

Mijmering

Zo gaat dat

Wacht nog even

Ik weet niets

Het mooiste van jou
Levenslang

Het is van alle tijden
Jij

Vrouwendorst
Verbond

Wie leeft

Langzaam en voorzichtig
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Stil zijn 84

Wanneer jij naast me ligt 86
Ik lees je 87
Ergens tussenin 88
Huid aan huid 90
Strak als jouw huid 91
Spiegels van liefde 92
De tijd ruimte geven 94
Weefsel 96
Ik leen me aan jou 98
Het ligt aan de maan 100
Ondanks en niettegenstaande 102
Vraag niets 104
Clair-obscur 106
Alleen de liefde blijft 108
Nooit 109

Uit en in mezelf 110





