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Inhoud

Zij kan zien dat alles zijn lichte en donkere kant heeft
Tijdens het reizen door het oeroude heen

Er zijn vrouwen die een gloed uitstralen

Ze is vreemder dan ze dacht en wist

Ocroud dit heimwee van mijn ziel

Ze is met zichzelf alleen

Ik zie een vrouw

Ik adem wat geen naam heeft

Er zijn dagen voorbij onze ogen

In een vreemde kamer

Verlangen valt met de snelheid van licht

Dit uur gaat over in een ander uur

Ik herinner me dat in den beginne de stilte was
Ik bezondig me aan klanken van het hooglied
Wie leidt ons door het lijden heen?
Verbazend dicht bij zielenpijn

Liefste, denk ik met zoveel lichtheid

De vele ikken in mij

Ooit zullen ze liggen

Geruisloos schuiven over gekalkte muren
Lippen doorzoend

Ik licht haar in

Je komt zomaar aanrollen

Ik sta naast je met aarzelende te grote handen

Ergens verstilde de adem van een vrouw
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Het liefst noem ik je lieverd

Ik noem je niet bij naam

Liefde zeg je

Liefje, zoals we in de avond liggen

Ik ken de kleuren van verzamelde uren
Als waren je vingers ringen

Liefst iets liever lief

Jij, een droom

Tussen jou en mij en op onze lippen
Alles zou hier en nu kunnen zijn

Je bent een vorm van zwijgen die me ontluistert
Zoals gewoonlijk

lets zoekt een kleur

Er kleeft iets vreemds aan de liefde
Nietjij niet ik niet iemand

In een zeldzaam ogenblik

We zijn een paradijs van eenzaamheid
We waren elkaars vertrouwden

Als een ontlichaamd lijf gekwetst gewikkeld
Hartelijk mijn hart

De hele wereld getekend op onze huid
Wij, zo één, zwanger als de nacht

Met liefdeloze stomheid geslagen

Je woorden raken. Niet uitgesproken bevriezen ze je mond.

Zij dragen de kleur van lichtende dagen
lets blijvend beklijvend

De nacht herschikt wat we verwarden
Mijn verlangen is weerloos naakt

Niets is zwijgzamer dan de dood en wij
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Er ligt iets dwingends op mijn hart
Hoe zacht dit opgaan

Wat als wij toeval zijn

Ik sluit me erbij aan

Waarvoor ik vliucht

Seizoenen zijn voorbijgeschoven
Er komt een einde aan de reis

Het gaat niet over

Waar kan ik heengaan

Iemand neemt me mee

In mij alles

Jij schept werelden waaronder de mijne
Zoeken naar overgave

Vandaag misschien of morgen

De tijd is een scharlaken vrouw
Ademloos met mijn mond tegen jouw mond
Wachten op ontmoeting

Alsof ik

Roerloos stil

Even dacht ik eraan

Hoe wordt liefde geboren

Ooit
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